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‘Waar blijf je?’ roept Joep.

Hij doet de takken aan de kant.

Dan ziet hij Teun.

Hij houdt de eekhoorn in zijn hand.

Uit de hals van het dier drupt bloed.

En zijn pootje staat raar.

‘Oei,’ zegt Joep. 

‘Dat ziet er niet best uit!

Wat nu?’

‘Ik ga naar mijn mam,’ zegt Teun.

‘Die kan hem vast helpen.

Tot morgen!’

Teun doet de eekhoorn in zijn rugzak.

Hij maakt de knoop dicht.

Dan gaat hij snel op weg.

Zijn mam is dokter voor dieren.

Ze werkt aan huis.

Het is vlak bij.

Gewond

Teun en Joep zijn in het park.

Ze doen een spel met de bal.

Teun steekt zijn arm uit.

‘Mis,’ roept Joep.

‘3-1 voor mij!’

De bal rolt in het bosje.

Teun rent er naar toe.

Hij geeft de takken een duw.  

Voor hem ligt de bal.

Naast de bal zit een klein dier.

Het heeft een rode vacht.

Zijn staart is een pluim.

En zijn ogen zijn 

groot en zwart.

Het dier loopt 

naar Teun toe.

En klimt 

op zijn broek.



Hij trekt hard aan de lijn. 

‘Dat gaat niet goed zo,’ zegt Rita.

‘Daar weet ik wat op.’

Ze bukt zich en geeft Teun een kooi.

Teun doet de eekhoorn er in.

Rita legt een doek over de kooi.

Dat is fijn voor de eekhoorn.

Teun gaat zitten met de kooi op schoot.

Daar wacht hij op zijn beurt.

De mam van Teun heeft het druk.

Teun doet de deur open. 

‘Dag Teun,’ zegt Rita. 

Zij werkt er ook.

‘Wat kom je doen?’

‘Ik vond dit dier in het park,’ zegt Teun.

Hij maakt de knoop open.

Rita ziet de snoet van de eekhoorn.

‘Wat een schatje!’ roept ze.

‘Maar die wond ziet er naar uit.’

‘Grrr,’ doet een grote hond. 

‘Woef, woef!’
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‘Komt het goed met hem?’ zegt Teun.

‘Ik denk het wel,’ zegt mam.

Een wild dier

Alle dieren zijn weg.

Daar komt de mam van Teun.

‘Dag knul,’ zegt ze.

‘Wat zit er in die kooi?’

‘Ik vond een eekhoorn,’ zegt Teun.

‘Hij heeft een wond.

En er is ook iets met zijn pootje.’

‘Kom maar mee,’ zegt mam. 

Teun zet de kooi op een tafel.

Mam haalt de eekhoorn er uit.

Ze kijkt naar de wond.

Ze voelt aan zijn pootje.

En ze kriebelt in zijn vacht.

‘Is het erg?’ zegt Teun.

‘Die wond naai ik dicht,’ zegt mam.

‘En om het pootje doe ik een verband.

Ik zie ook luizen en een teek.

Dus daar spuit ik wat voor.’


